
Weektaak Godsdienst  
 
Beste ouders,  
Jongens en meisjes,  
Eens een andere manier van lesgeven ... niet zo leuk misschien ... maar niets aan te 
doen.  
Juf Lieve en ik hebben ook voor de lessen godsdienst een opdracht voorzien. 
Als de lessen terug starten willen we werken rond het thema 'Natuur'.  
Vandaar onze vraag : Maak op een groot blad (2 A-4 bladen aan elkaar of een A3) 
een mooie collage rond de natuur. 
Hoe ga je te werk ? 
    * Denk eerst eens na ... wat vind je mooi ? dieren, bloemen, planten, zee, 
gebergte, heelal, ... 
    * Hoe breng je het op het blad ? Werk je met prenten (uit een tijdschrift,  
foto's ... ) of wil je liever je kleurpotloden, stiften of verf gebruiken en zelf  
tekenen ?  
Zorg ervoor dat je blad goed gevuld is ! Gebruik vooral je talenten en maak er iets 
moois van. 
Je zorgt ervoor dat je kunstwerk klaar is tegen 4 mei.  
Dan breng je het mee naar school en dan maken we tijd om jouw werk te bespreken 
in de les. Je kan er dus een beetje uitleg rond geven.  
Oke ?  
Als jullie een vraagje hebben, stuur gerust een mailtje .. 
Groetjes 
 
Juf Lieve 
Juf Kathleen 
Met vriendelijke groet 
 


